Wilskracht,
twee woorden.
Wil en kracht.
Rust nu maar uit
jouw leven is volbracht.

Met droefheid in het hart nemen wij afscheid van

Weduwe van Frans Hermans

Geboren te Baasrode op 23 april 1932 en
overleden in het AZORG Ziekenhuis te Aalst op 13 januari 2026.

Lid van OKRA en Samana Baasrode

Zij leeft verder in de herinnering van haar kinderen en kleinzoon:

Dirk en Karine Hermans - Peelman en Sander
Geert Hermans

Haar zuster, broer, schoonzusters, neven en nichten.
De families Annerel, Hermans, Van Den Berghe en Van Damme.

Een oprecht woord van dank aan:

haar huisarts, Dr. Sablon,

thuisverpleging Nadine Sertijn, Dylan en hun team met extra waardering voor Silke Verheyen
dokters en verplegend personeel van het AZORG Ziekenhuis te Aalst

De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk te Buggenhout centrum
(Kerkstraat), op dinsdag 20 januari 2026 om 10 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats te Buggenhout-Briel.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

Er is gelegenheid om Maria een laatste groet te brengen in het Rouwcentrum René Van Damme,
Kasteelstraat 54 te Buggenhout, op vrijdag 16/01 tussen 19 en 19.30 uur.

Condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be
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