
Het mooie van herinneringen is, 
dat niemand ze van je af kan nemen. 

Want ze blijven voor altijd in je gedachten en in je hart. 

Doe opa daarboven de groetjes. 
Nu zijn jullie vanaf vandaag 

voor altijd samen 
Margo & Bo

 
 †

 

We nemen afscheid van  
 
 

Rita Buelens
Weduwe van Herman Moens

 Gewezen kleuterjuf te Haren

Geboren te Malderen op 19 september 1939 en 
thuis te Brussegem onverwachts overleden op 5 juli 2025.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Rita
tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde,

op zaterdag 12 juli 2025 om 9.45 uur. 

Samenkomst en begroeting vanaf 9.30 uur. 
 

De bijzetting in de grafkelder zal in beperkte familiekring
 plaatsvinden op het kerkhof te Brussegem.

 

 
Zij leeft verder in de herinneringen van:

Wouter en Greet Blondeel - Moens 
 Linde

Kris (†) en Ilse Moens - Van Weert 
 Lise

Wim en Els Moens - Van Dooren 
 Margo en Thibo  
 Bo                 haar kinderen en kleinkinderen 

 
 

 

Haar zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten. 
 

De families Buelens, Moens, Van Keer en Andries.

Een bijzondere dank aan de buren voor hun zorg, steun en betrokkenheid.

 
 
 
 
 
 

Online condoleren: www.rouwcentrumvandamme.be
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