Je was op jezelf
maar stond klaar voor iedereen
niets was jou ooit teveel

in de harten van zovelen

‘ly‘\ We nemen afscheid van

M": Ljaz%a Cooreman

Weduwe van Jean-Claude Dieu

Geboten te Dendermonde op 8 februari 1950
en er onverwachts overleden op 6 maart 2024.

Zij leeft verder in de herinnering van haar kinderen:

Didier en Frangoise De Batselier - De Keyser

Haar broets (1), zus, schoonzus, neven en nichten

Een woord van dank aan haat huisarts, dokter Triest, het team van i-mens Lokeren, familiehulp,
Tempo Team Dendermonde en aan al haar vrienden en vriendinnen voor de warmte en vriendschap.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Rita tijdens de plechtigheid
in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde, op vrijdag 15 maart 2024 om 9.45 uur.

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Sint-Gillis-Dendermonde.

De familie biedt u de gelegenheid Rita een laatste groet te brengen
in het Rouwcentrum René Van Damme, Acacialaan 10 te Dendermonde,
op maandag 11 maart 2024 tussen 18.00 en 18.30 uut.

wie wenst kan online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be

\’ Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME, Acacialaan 10 - Dendermonde 052/ 21 49 34




