Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Je wilde zo graag bij ons blijven en vocht zolang je kon.
Maar deze strijd was niet te winnen.

_I_

We nemen afscheid van
Weduwe van Maurice Van den Broeck

Geboren te Buggenhout op 23 augustus 1928 en
overleden in het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 13 juli 2021.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Kamiel (1) en Yvonne (1) Hermans - Franssens
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Charles (1) en Josephine (1) Uytterhoeven - Hermans
Liliane Hermans en Convent van Betlehem

Daniel en Jeannine Hermans - Gillot,
kinderen en kleinkinderen
Francois en Lieve (1) Ophalvens - Hermans

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Hermans, Van den Broeck, Aelbrecht en Bruggeman.

Met dank aan dokter Dobbeleir Rudy, dokter Cocquereaux Karolien,
Familiehulp en in het bijzonder thuisverpleging Nadine Sertijn, Dylan en hun team
en Linda Van der Vreken voor de vriendschap, liefde en steun.

De afscheidsplechtigheid rond de asurn, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Niklaaskerk te Buggenhout-centrum (Kerkstr.),
op zaterdag 17 juli 2021 om 10 uur,
gevolgd door de asverstrooiing op het kerkhof te Buggenhout-centrum.

Begroeting in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.45 uur.

Correspondentieadres: Familie Hermans - Van den Broeck
P/a Rouwcentrum René Van Damme, Kasteelstraat 54 - 9255 Buggenhout

of online condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be
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