
Dood 

De lege kamer en het bed 
missen me niet, maar het 
boeket houdt het daar 
zonder mij misschien 
nog één dag uit, dan moet 
de engel die is aangeduid en 
mij heeft weggebracht de pijn 
verzachten en ook de bloemen 
onderspitten of, als iemand 
dat nog wil, ze tussen dikke 
boeken drogen met iets liefs 
erbij, ik denk aan: ‘roos’, 
of wat nog beter is: 
‘ter nagedachtenis’. 

Bar t Moeyaer t 

Met grote dank aan al wie hem met liefde omringd heeft, 
met in het bijzonder zijn huisarts Dr. Karolien Cocquereaux, 

zijn thuisverpleging, het hele team van Thuisverpleging Sertijn Nadine, Dylan en collega’s, 
Jessica waarop hij al die jaren mocht op rekenen, 

dagopvang CADO 
en het personeel van wzc Herfstdroom, 

die hem de laatste periode van zijn leven met de beste zorgen omringden. 

Wij nemen afscheid van  

Frederik Laureys 
“nonkel Free”      

Geboren te Lebbeke op 24 mei 1938 
en zachtjes ingeslapen te Buggenhout op 27 april 2021.   

Lid van Samana en vzw Samen 
 

Gezien de huidige overheidsmaatregelen, 
zal de afscheidsplechtigheid in de Sint-Gerardus Majella kerk te Buggenhout-Opstal, 
in beperkte familiekring plaatsvinden op dinsdag 4 mei 2021. 

Het zou mooi zijn mocht je op deze dag eventjes aan Frederik denken. 

    

 Frederik blijft: 
  de broer van 
               Rosa en Herman Laureys - Sertijn  
  nonkel van 
   Nadine en Kris Sertijn - Boeykens 
               Dylan en Karolien Boeykens - Cocquereaux 

   Rony Sertijn 
    Sammy en Céline Sertijn - Loots 
    Emma Sertijn 
    Fran Sertijn 

  dooppeter van 
   Jurgen en Evy Sertijn - Van der Zijpen 
               Brent Sertijn
               Febe Sertijn 
               Robbe Sertijn 

Delen mee in dit verdriet
               de families Laureys en Colpin  

online condoleren via www.rouwcentrumvandamme.be

                                  Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME, Kasteelstraat 54 - Buggenhout tel. 052/ 33 75 51   


