Geen verdriet
omdat ik er niet meer ben.
Glimlach
ik heb een mooi leven gehad.

_I.

We nemen afscheid van

MEVROUW

Weduwe van Francois Verhelst (+ 1999)
Lid van OKRA

Geboren te Sint-Gillis-Dendermonde op 17 februari 1926 en
zachtjes ingeslapen in het wzc Aymonshof te Dendermonde op 27 maart 2024.

Gesterkt door het ziekensacrament.

Wij nodigen v vriendelijk vit om samen afscheid te nemen van Jeanneke tijdens
de vitvaartplechtigheid in de Sint-Egidiuskerk te Sint-Gillis-Dendermonde (St.-Gillislaan)
op donderdag 4 april 2024 om 10 uur.

Samenkomst en begroeting in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.40 uur.

Na de crematie zal de asurn in alle intimiteit worden bijgezet in het columbarium
op de begraafplaats te Sint-Gillis-Dendermonde.

Zij leeft verder in de harten van:

Marc en Ann Verhelst - Nieulandt
Annelies en Joris Verhelst - Robyn, Bas en Theo
Liesbeth Verhelst en Tom Vansteenkiste

Luc en Christine Verhelst - Hervent
Bram Verhelst
Ruth Verhelst en Jorge Van de Sande, Nora, Magnus en Ada

Ann en Willy Verhelst - Van Weyenberg
Dorien en Gieles Van Weyenberg - Verbrugghe
Cedric Van Weyenberg
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar schoonzus, neven en nichten

De families Lissens, Verhelst, Vermeir en De Ridder.

Met dank aan dokter Dirk Buydts, dokter Annelies De Kimpe en een bijzondere dank aan
directie en personeel van het wzc Aymonshof, dienst Utopia voor de jarenlange goede zorgen.

Correspondentieadres: Familie Verhelst - Lissens
p/a Rouwcentrum René Van Damme, Acacialaan 10 - 9200 Dendermonde
of wie wenst kan online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be
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