Diegene die ik lief heb verlaat ik,
om diegenen die ik lief had te vinden.

We nemen afscheid van

Victorine Obus

Weduwe van Paul Van Belle

Geboren te Buggenhout op 25 december 1928 en overleden
in het wzc Herfstdroom te Buggenhout op 29 mei 2025.

Gesterkt door het ziekensacrament.

Dit melden u in dankbare herinnering:

Aimé en Tania Van Belle - Hofman

Marijn ,
Raya en Christophe, Finna, Cami
Jorn

Carine
Joeri
Mandy
Guido en Ingrid Van Belle - Van Rykeghem

Matthias en Céline haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Van Belle, Obus en aanverwante families.

Een woord van dank voor de goede zorgen aan:
thuisverpleging Nadine Sertijn, Dylan en hun team en
het team van de afdeling ‘Avondzon’ van het wzc Herfstdroom en Groepspraktijk Het Spoor.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatsvinden in de kerk van de H. Nikolaas te Buggenhout-centrum
op vrijdag 6 juni 2025 om 10 uur.

Aansluitend zal haar asurn bij haar geliefde echtgenoot Paul bijgezet
worden in het urnenveld op het kerkhof te Buggenhout-centrum.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

Correspondentieadres: Familie Van Belle - Obus
p/a Rouwcentrum René Van Damme, Kasteelstraat 54 - 9255 Buggenhout
of online condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be
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