Langzaam ben je van ons weggegleden. Elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen. Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn. Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

We nemen afscheid van

1

(i ) 4
vanna “Teanncben” Pssens

Weduwe van Frans Willekens

Geboren te Buggenhout op 16 juli 1931 en overleden
in het AZ St. Blasius te Dendermonde op 13 juli 2025.

Zij leefde en leeft in de harten van:

Hugo (1) - Christiane (1) Spruyt - Willekens haar kinderen
Mario en Suzy De Saeger - Spruyt haar kleinkinderen

Jasper en Ewout De Saeger - Vanfleteren
Jolien en Dylan De Saeger - De Batselier haar achterkleinkinderen

Haar schoonzuster, neven en nichten

De families Pissens, Willekens en aanverwante families.

Een woord van dank aan de directie en het personeel
van het wzc Huize Wispelaere te Lebbeke

Het afscheidsmoment, gevolgd door de teraardebestelling
op de begraafplaats te Buggenhout-centrum
zal in alle intimiteit plaatsvinden.

Wie wenst kan online condoleren via www.rouwcentrumvandamme

‘* Rouwcentrum René & Bob Van Damme
Kasteelstraat 54 - Buggenhout 052/33 75 51
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