
Rita De Munter
25 mei 1947 - 27 maart 2026

Je was op jezelf

maar stond klaar voor iedereen

niets was jou ooit teveel

in de harten van zovelen

Aan oma,

Je deed met iedereen graag 
een goedlachse babbel 

Eline
Je had jouw eigen wil

Jorgit

Je deed mij altijd lachen 

Senne

Je was een uitbundige 

levensgenieter

Ziva

Je was mijn grootste supporter

Jolan

Je deed er soms 
een schepje bovenop 

Kennely

Je gaf leuke en 
grappige kusjes 

Tünde

Dank u wel voor de mooie tijd…  
Herinneringen blijven altijd…  



 
 
 
 
 

Zij leeft verder in de herinnering van: 
 
Sylvain Coen 								       haar echtgenoot 
 
Ivan en Lisa Coen - Deblaere  
	 Eline en Louis-Philippe, dochter Marthe 
Ines en Jorin Coen - Lefevere  
	 Jorgit 
	 Senne 
	 Ziva 
	 Jolan 
	 Kennely 
	 Tünde				             haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
 
Haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten. 
De families De Munter, Coen en aanverwante families. 

Een woord van dank aan dokter Van den Bulcke, directie en personeel van  
het wzc Sint-Jozef te Moerzeke en iedereen die Rita met liefde en zorg omringd heeft. 

Rouwadressen: Moorsledestraat 8 - 8840 Oostnieuwkerke  
                           Lange Dijkstraat 51 - 9200 Dendermonde     
 
	 Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME, Acacialaan 10 - 9200 Dendermonde 052/21 49 34

 
 
 
 We nemen afscheid van 

Rita De Munter    
Echtgenote van Sylvain Coen 

Geboren te Dendermonde op 25 mei 1947 en  
overleden in het wzc Sint-Jozef te Moerzeke op 27 maart 2026. 
 

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Rita 
tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde,  
op vrijdag 3 april 2026 om 11.45 uur. 

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 11.30 uur. 
 
De asurn zal thuis een liefdevolle plaats krijgen. 

U kan Rita een laatste groet brengen in het Rouwcentrum René Van Damme,  
Acacialaan 10 te Dendermonde, op woensdag 1 april 2026 tussen 18 en 18.30 uur.

Ik ga alvast, want ik ben zo moe,
maar weet je wat ik doe?

Ik laat hier en daar een lichtje aan,
dan hoef je straks, als jij ook komt,

niet door het donker te gaan.


