
Geef me vrij
Leg mij dan zachtjes
in de koele aarde,
nu in de lengte van de dagen
niet meer hoef te dragen.
Dit lichaam is voorbij,
hoewel nog zwaar van liefde en verlangen.
Maar licht ook als een korrelzand,
die meegenomen door de wind
alle gewicht verliest
om rust te vinden onder stille sterren.
Geef me de vleugels.
Geef me vrij. 

Maar herinner mij.
Verberg mijn naam niet
tussen de plooien van verdriet.
Bewaar hem als een handvest
of een lied dat door je hoofd blijft spelen.
Zolang ik voort besta in tekens en verhalen,
zolang nog hoor ik bij dit leven. 

Kris Gelaude

 
 
 



 
 
 

We nemen afscheid van

 
Frans Van Campenhout 

        
Geboren te Vilvoorde op 23 februari 1949  

en overleden in het AZ St.-Blasius te Dendermonde  
op 19 augustus 2025.

Samen willen we afscheid nemen van Frans 
 in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde,

op woensdag 27 augustus 2025 om 11.45 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing  
op de begraafplaats te Sint-Gillis-Dendermonde. 

 

Delen mee in dit verlies: 

De families Van Campenhout, Ringoot, Peeleman 
en aanverwante families. 
 
				     

Met dank aan directie en personeel van  
het wzc Aymonshof te Dendermonde.

 
Correspondentieadres: Familie Van Campenhout 
P/a Rouwcentrum Van Damme, Acacialaan 10 - Dendermonde 
of online condoleren via www.rouwcentrumvandamme.be 
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