
Sterven is verhuizen van de wereld 
naar het hart van de mensen die van je houden. 

Daar leef je verder. 
		  - Manu Keirse 

              

We nemen afscheid van

Viviane Van Cauter  
  

Levenspartner van René De Bondt  
 
 Geboren te Buggenhout op 12 maart 1964 en overleden

in het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 24 januari 2026.

Lid van Samana  

 
 

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Viviane 
 tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde, 

op vrijdag 30 januari 2026 om 9.45 uur.

 
Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 9.30 uur.

 
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Buggenhout-Opstal.

De familie biedt u de gelegenheid Viviane een laatste groet te brengen 
in het Rouwcentrum Van Damme, Kasteelstraat 54 te Buggenhout, 

woensdag 28 januari 2026 van 18 tot 18.30 uur.

 

 

Zij heeft een speciaal plaatsje in de harten van

Haar levenspartner: 
		 René De Bondt 

Haar zus, broers, neven en nichten:
		 Yolanda en Andy Van Cauter - Vanhooimissen 
		 	 Yana en Yngwie Van Uffel - Manaï 
				   Féy 
				   Ély, haar metekindje

		 Chris en Christel Van Cauter - De Troetsel
 
		 Mario en Mariëlle Van Cauter - Vander Stappen 
			  Yannick en Sharon Van Cauter - Pepermans 
			  Sasha en Erin Van Cauter - Steenackers  
				   Emil 
			  Jarno Van Cauter 

Haar tante: 
		 Jacqueline De Smedt 

Haar neven en nichten

Een bijzondere dank aan haar huisarts dr. Saeys, te Lebbeke 
en haar kinesiste Symoens Lieve.  

Online condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be

                                                                                           Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME, Kasteelstraat 54 - Buggenhout  052/ 33 75 51 


