
Als leven overleven wordt en ademen een strijd.
Als rust niet meer ontspannen is, jij aan het leven lijdt.
Dan gun ik je, al klinkt het raar, snel en zacht een eind.

Dan gun ik je de rust waarmee je pijn en strijd verdwijnt. 

                     

We nemen afscheid van

Dirk Van Lier  
“Titten” 

 
 Geboren te Merchtem op 22 april 1959 en overleden

in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk op 23 december 2025. 

 
 

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Dirk 
 tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde, 

op zaterdag 3 januari 2026 om 11.45 uur.

 
Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 11.30 uur.

 
De bijzetting van de asurn in het urnenveld zal in beperkte kring 

plaatsvinden op de begraafplaats te Buggenhout-centrum.

 

 

Hij heeft een speciaal plaatsje in de harten van

Zijn partner: 
		 Myriam Ulrichts 

Zijn kinderen en kleinkinderen:
		 Els en Timo Van Lier - Florkin  
			  Rune, Gus en Lin 
		 Katrien en Sam Van Lier - Teugels  
			  Leon en Basil 

Zoon van Myriam:

		 Ewoud De Troyer  

 
Zijn zussen, broers, schoonzus, schoonbroer, neven en nichten:
		 Francy Van Lier 
		 Josse en Linda Van Lier - Van den Bossche 
			  Nathalie en David en kinderen  
			  Steven en Tineke en kinderen  
		 Luc Van Lier  
		 Ann en Michel Van Lier - De Boyer  
			  Laura en Yanis  
			  Remi 

Een bijzondere dank aan zijn huisarts dr. Errico,  
dr. Mandervelt en dokters en verplegend personeel 
van het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk, afdeling longziekte.   

 

 

Online condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be
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