
Tot het laatste toe wilde je leven, 
Door je sterke wil hiertoe gedreven. 

Je geest nog op volle kracht, 
Maar over je lichaam had je geen macht. 

We nemen afscheid van 

DE HEER

Urbain Van den Abbeele
Echtgenoot van mevrouw Linda Bruggeman

Geboren te Dendermonde op 28 februari 1944 
en thuis zachtjes ingeslapen op 24 september 2025. 

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Urbain
tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde,

op woensdag 1 oktober 2025 om 9.45 uur.

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 9.30 uur. 

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats te Sint-Gillis-Dendermonde. 

Hij leeft verder in de herinnering van:

Linda Bruggeman                                 zijn echtgenote  

Eric en Kathleen Van den Abbeele - Kellens

Dirk Van den Abbeele
 Klaas en Sharon Van den Abbeele - Van De Sompel
 Pieter en Merel Van den Abbeele - Claus
 Margo en Andreas Van den Abbeele - De Coninck
                                                             zijn kinderen en kleinkinderen 

Zijn schoonzussen, neven en nichten

De families Van den Abbeele, Bruggeman en aanverwante families.  

Met bijzondere dank aan het volledige team van thuisverpleging “De Goede Zorg” 
voor hun toegewijde en liefdevolle zorgen.

Wie wenst kan online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be
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