Mijn wereld werd langzaam wazig en steeds kleiner,
het werd mijn “eigen wereld”.

Soms zag ik iets bekends of voelde ik iets vertrouwds,
dan was het weer even als vanouds.

We nemen afscheid van

Weduwe van Alfons Van Dooren

Geboren te Buggenhout op |7 november 1937 en
overleden in het AZ St.-Blasius te Dendermonde op 28 april 2025.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Martine Van Dooren
Miguel en Katrijn

Marijs en Danny Van Dooren - Janssens
Niki en Enjo
Seppe en Mila
Conny en Dominique Van Dooren - De Vreese
Vicky en Filip
Dirk en Myriam Van Dooren - Merens
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Van den Bossche,Van Dooren en aanverwante families

Een woord van dank aan:

de Huisartsenpraktijk Malderen,

de directie en het verplegend personeel van het wzc Gildentuin te Malderen

en het verplegend personeel van het AZ St. Blasius dienst geriatrie 2 te Dendermonde,

De afscheidsplechtigheid zal in beperkte familiekring plaatsvinden in
aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde,
gevolgd door de bijzetting van de asurn in het urnenveld op de begraafplaats te Opdorp.

Online condoleren kan via: www.rouwcentrumvandamme.be
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