Als een penseel op het doek baande je een weg door het leven, niet wetende waar je zou uitkomen.
Als artieste schilderde je het begin van een mooi schilderij, je zag het alleen zelf nog niet.
Maar op het doek, onze harten, ben jij vereeuwigd. Fier op de persoon die je was.

Wij houden zielsveel van jou en dat zullen we altijd blijven doen.

We nemen afscheid van

Geboren te Bornem op 27 augustus 2001 en
onverwachts overleden te Malderen op 13 november 2024.

Zij leeft verder in de harten van:

Haar ouders:
Eric en Hilde Vanden Rhijn - Van Nieuwenhove
Haar zussen, broer, schoonbroer, schoonzus, nichtje en neefje:

Melissa en Axel Vanden Rhijn - Vermeylen
Niels en Jessica Vanden Rhijn - Ossieur, Romy en Mattice
Lindsey Vanden Rhijn en Stijn Smets

Haar grootouders:
Jean (1) en Gaby (1) Vanden Rhijn - Tersy
Jozef (1) en Rosa Van Nieuwenhove - Turneer

Haar nonkels, tantes, neven en nichten

De families Vanden Rhijn, Van Nieuwenhove, Tersy en Turneer

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het leven van Lesley
tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde,
op donderdag 21 november 2024 om 9.45 uur.

Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 9.30 uur.

De asverstrooiing op de begraafplaats te Opdorp zal in beperkte familiekring plaatsvinden.

wie wenst kan online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be




