
Ik vocht met al mijn levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht

Zo ben ik langzaam... moegestreden
uit jullie midden weggegleden

en na een dappere maar ongelijke strijd
uit mijn lijden nu bevrijd

We nemen afscheid van 

Marcel Vandenabeele
Echtgenoot van Isabella Annemans

Geboren te Gilly op 28 april 1942 en thuis te Buggenhout,
in het bijzijn van zijn geliefden, overleden op 13 juli 2025.

Lid van Samana

Hij leeft verder in de harten van

Zijn echtgenote:    
 Isabella Annemans 

Zijn kinderen:  
 Rudi en Krista Vandenabeele - Scholliers 

Kris en Daniel Vandenabeele - Barrettera 

Zijn klein- en achterkleinkinderen:
 Kjell en Sarah Vandenabeele - Luypaert 
  Kaat & Fien 
 Dimitri en Lieselotte Willaerts - Meskens 
  Marie-Lou 
 Yasmine en Tom Willaerts - Roels 

Zijn zus, schoonzus, neven en nichten. 

De families Vandenabeele, Annemans en aanverwante families. 

Een oprecht woord van dank voor de goede zorgen aan groepspraktijk Het Spoor 
met in het bijzonder Valérie Van den Berghe, thuisverpleging Nadine Sertijn, Dylan en hun team 
en de palliatieve thuiszorg. 

Het afscheid in aula De Vlinder en de bijzetting van zijn asurn in het columbarium
op het kerkhof te Buggenhout-centrum zal in beperkte familiekring plaatsvinden.

U kan Marcel een laatste groet brengen in het 
Rouwcentrum René Van Damme, Kasteelstraat 54 te Buggenhout 
op donderdag 17 juli 2025 tussen 18 en 18.30 uur.

Wie wenst kan online condoleren via www.rouwcentrumvandamme.be
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