
Rita Verkoelen 
1945 - 2025 

Mocht ik ooit deze plek 
verlaten 

Mijn liefste
Mocht ik ooit 

Aan de andere kant 
geraken 

Beloof mij dan plechtig 
Mijn liefste

Dat jij er hier 
Het best van zult maken 

Want het zou toch zonde 
zijn 

En de vreugde van het 
Leven bederven 

Dat wanneer er één hart
stopt

Er twee mensen sterven 

Martin Rensen - stadsdichter Gorinchem 

 

We nemen afscheid van

Rita Verkoelen 
“mémé Rita” 

Geboren te Opwijk op 5 juni 1945 en 
zachtjes van ons heengegaan te Dendermonde op 21 juni 2025. 

Volgens de wens van Rita zal het afscheid  
plaatsvinden in intieme familiekring. 

Een oprecht woord van dank aan 
haar huisdokters Kirsten De Brandt, Jirka Van Damme en 

de thuisverpleging Myriam en Bianca.   

 

 
 
 

 

 

 
 

Zij leeft verder in de harten van haar naasten:

Sabine & Pascal  
Indie, haar bieke & Kyan 

Freddie & Marleen

 
  

Correspondentieadres: Familie Verkoelen
P/a Rouwcentrum René Van Damme, Kasteelstraat 54 - 9255 Buggenhout 
of wie wenst kan online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be 
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