
Josef Zizek
1939 - 2026



 
Ik ga alvast, want ik ben zo moe,  
maar weet je wat ik doe?  
Ik laat hier en daar een lichtje aan,  
dan hoef je straks, als jij ook komt,  
niet door het donker te gaan.

 
 
 

Dankbaar om wie hij voor ons was 
 nemen we afscheid van  

 
meneer

Josef Zizek 
  Levensgezel van mevrouw Monique (†) Vincent 
 

Geboren te Crensovoi (Slovenië) op 4 februari 1939 en  
overleden in het AZ St.-Blasius te Dendermonde  

op 8 januari 2026.

 
Afscheidsplechtigheid: 

Aula ‘De Vlinder’ 
Acacialaan 10 te 9200 Dendermonde 

op zaterdag 17 januari 2026 om 11.45 uur. 
 

Samenkomst en begroeting vanaf 11.30 uur. 
 
 
 

Later zullen zijn assen worden toevertrouwd aan de natuur. 

 

   

Hij blijft voortbestaan in de harten van: 

 

Christophe (†) Zizek 

Joeri Zizek 

Katrien Zizek  
	        Hanne  
	        Tuur						               	           		
	  		                                zijn kinderen en kleinkinderen  

Katrien en Hans Van den Abeele - Vandenhaute  
	        Pauline en Henri Vandenhaute - Desmet			    
                                dochter, schoonzoon en kleindochter van Monique

De families Zizek en aanverwante families. 
 

Een woord van dank aan: 
dokters en verplegend personeel van het AZ St.-Blasius,  
directie en personeel van het wzc Kasteelhof te Dendermonde 
en aan het wzc Ter Venne te Sint-Martens-Latem. 
  

 
 
Online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be 

 
    

          Rouwcentrum René & Bob Van Damme 
Acacialaan 10 - Dendermonde 052/21 49 34


