We nemen afscheid van

Weduwe van Fernand Vidael

Geboren te Moerzeke op 1 oktober 1934 en overleden
in het Azorg Ziekenhuis te Aalst op 22 februari 2026.

Zij leeft verder in de herinnering van:

Luc Vidaoel

We zwaaien mensen
uit ons leven
zonder het vooraf te weten

‘was gezellig’
‘zie je gauw’
‘welterusten’

‘ik hou van jou’

en wat voelde als een komma
blijkt viteindelijk een punt ...

We zwaaien uit
zonder te weten
omdat je soms
niet weten kunt ...
E.

haar zoon

Roger (1) en Marie-Jeanne (1) De Roo - Huylebroeck en familie

Jean-Pierre en Emilia Huylebroeck - Tas en familie
Cyriel en Maria D'Hooge - Huylebroeck

Adolf () Huylebroeck en familie

Willy (1) en Fernanda (1) Verhelst - Vidael en familie
Christianne (1) Vidael en familie

haar zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Huylebroeck, Vidael en aanverwante families.

Met dank aan dokter Huys en thuisverpleging het Wit-Gele Kruis.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten vit het leven van Adolphine
tijdens de plechtigheid in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde

op zaterdag 28 februari 2026 om 14 uur.
Samenkomst en begroeting vanaf 13.45 uur.

De asurn zal thuis een waardige plaats krijgen.

U kan Adolphine een laatste groet brengen in het Rouwcentrum René Van Damme,
Acacialaan 10 te Dendermonde, op woensdag 25 februari 2026 tussen 18 en 18.30 uur.

Rouwadres: Mechelsesteenweg 121 - 9200 Dendermonde

of wie wenst kan online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be

\’ Rouwcentrum René & Bob VAN DAMME, Acacialaan 10 - Dendermonde 052/21 49 34



